
De route start op de parkeerplaats voor het 

Natuurkampeerterrein en de kabouters wijzen je 

de weg. Onderweg vertellen mijn vrienden wat je 

kunt zien of doen. Wees niet bang voor vieze 

voeten, want aan het eind kan je je voeten 

wassen bij de speciale voetenwasplaats. Dus 

schoenen uit en veel plezier!

Kabouter Geel
Kabouters willen niet graag gezien worden en 

maken daarom graag gebruik van greppels en 

bomen om, net als vossen, doorheen te sluipen 

en niet ontdekt te worden. Kan jij hier ook diep 

voorover gebogen als een kabouter door de 

greppel sluipen?

Kabouter Groen
Wist je dat er tweeling, drieling, vierling of soms 

nog wel meerling bomen zijn? Langs dit pad 

staan een aantal van deze bomen.

Kabouter Geel
Soms stormt het zo hard in het bos dat er bomen 

omwaaien of afbreken. Wist je trouwens dat onze 

vriend de specht graag zo’n afgebroken boom 

gebruikt om zijn nestholte in te maken. Als je 

goed naar die dode boom kijkt, dan kan je het 

gaatje van de ingang zien. Dit hol maken ze zelf 

door het met de snavel uit te hakken. Je zou er 

hoofdpijn van krijgen zeg, maar gelukkig voor de 

specht heeft hij er geen last van. Misschien zie je 

de specht zelf nog wel, doe hem dan de groeten 

van me.

Kabouter Blauw
Wist je dat elke boomsoort een ander soort 

schors heeft? De een is glad en de nader ruw, 

gespikkeld of er zitten scheuren in. Voel de 

verschillende stammen maar eens. De schors is 

eigenlijk de huid van de boom. Sluip maar weer 

lekker verder door de greppel.

Kabouters lopen graag op hun blote voeten door de natuur, zeker ’s ochtends 

als de dauw nog aan de grassprieten hangt. In het Horsterwold bij 

Natuurkampeerterrein Dasselaar kan je nu zelf het kabouterspoor op je blote 

voeten volgen. Voel de bosgrond en ervaar het pure Horsterwold. 

Blotevoetenpad kabouter Anne
Hoi! Ik ben Kabouter Anne. Durf jij mijn spoor te volgen door het 
Horsterwold? Volg me maar!



Kabouter Groen
Hier zie je belangrijke struiken voor ons en de 

dieren. Dit zijn hazelaars en die hebben natuurlijk 

hazelnoten. Aan het eind van de zomer zijn ze 

rijp en dan wordt het weer smullen! Heb jij wel 

eens een hazelnoot geproefd?

Kabouter Blauw
Dit is een mooie diepe greppel om doorheen te 

sluipen. Niemand die je ziet. Als het een beetje 

modderig is zie je hier pootafdrukken van een 

ree, vos of andere wilde dieren. Kan jij ook een 

voetafdruk maken? Zie je die witte schelpen langs 

de kant? Hoe komen die hier nu in het bos denk 

je? Vroeger was hier de Zuiderzee en daar zijn 

deze schelpen nog van. Die liggen er al lang!

Kabouter Geel
Net als reeën houden Kabouters ook van 

verspringen en als de sloot niet te breed is 

springen wij er zo overheen. Kan jij ook over deze 

greppel springen? Maar pas op dat je niet valt.

Kabouter Groen
Kijk daar is een grote boom omgevallen. Toch is 

hij nog niet dood. De zijtakken groeien nu 

gewoon door naar boven.

Kabouter Blauw
Zie je die stammen en wortels van de struiken 

langs de greppel? De hoekjes en gaatjes zijn 

prachtige verstop- en nestplaatsen voor spinnen. 

Misschien zie je er wel een. In de wortels zie je 

soms gaatjes en holletjes waar muizen wonen.

Einde! En dan nu je voeten wassen in de beek. 

Groetjes, Kabouter Anne
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Meer informatie

Fan van blotevoetenpaden? Op de website van 

Staatsbosbeheer vind je er nog meer! Kijk op 

www.staatsbosbeheer.nl/blotevoetenpad


